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Orde van dienst voor zondag 16 februari 2020 – 09.30 uur 

Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Aanvangslied (staande): Lied 276 vers 1 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Samenzang: Lied 273 vers 1 en 2  (hierna gaan we zitten) 
 
Gebed om ontferming 
 
Samenzang: Lied 286 
 
Inleiding: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is…’ 
 
Samenzang: ‘Breng ons samen…’ (Opwekking 797)  
 

U roept ons samen als kerk van de Heer,  
verbonden met U en elkaar. 
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis! 
  
Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
  
Breng ons samen, één in uw naam. 
Ieder is welkom hier binnen te gaan. 
Samen, één door de Geest; 
verbonden in liefde, die U aan ons geeft. (2x) 
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Kinderen in de kerk 
 
 Samenzang: ‘We gaan voor even uit elkaar…’ 
 

 Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
 Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
 Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
 ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
 Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
 Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 

 
Lezing uit het Oude Testament: Genesis 2 vers 18 – 25 
 
Orgelspel 
 
Uitleg en verkondiging 
 
Samenzang: Psalm 138 vers1 (en als de KND terug is) vers 2  
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Inzameling der gaven 
 
Uittochtslied (staande): ‘O eeuw-ge Vader, sterk in macht…’  
         (LvdK 1973 Gezang 467 vers 1 en 3) 
 
1. O eeuw'ge Vader, sterk in macht, 
wiens arm betoomt der baren kracht, 
die wijst de grond'looz' oceaan 
de hem gestelde perken aan, 
o wil verhoren onze bee 
voor hen die zijn in nood op zee! 
 

3. O Geest, die op de grote vloed 
gelijk een vogel hebt gebroed, 
breng Gij 't geweld der zee tot staan 
en laat de mens met vrede gaan. 
O wil verhoren onze bee 
voor hen, die zijn in nood op zee! 

Wegzending en zegen 
   met 3x gezongen ‘amen’ 


