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Lief zijn is…… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorganger Hans van der Meer 
Organist Wob Meijering 
Muziek onze eigen band 
M.m.v. kinderen van de Kindernevendienst 
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Voor de dienst zingen we: 
 
‘Welkom, welkom’ (Marcel en Lydia Zimmer) 
 
Welkom, welkom,  
welkom iedereen. 
Doe je met ons mee? 
We beginnen zo meteen 
 
Welkom, welkom 
fijn dat jij er bent 
Zing gezellig mee 
als jij het liedje kent 
 
Maar eerst nog even dit 
voor we verder gaan 
tellen we tot drie 
en dan roep jij je naam 
1, 2, 3 ... 

 
Sorry maar helaas 
dat ging nog niet zo goed 
daar komt ‘ie nog een keer 
nu weet je hoe het moet 
1, 2, 3 ... 

 
Welkom, welkom! 

 
Welkom en afkondigingen 
 
Intochtslied (staande): Psalm 103: 5 

 
Zoals een vader liefdevol zijn armen 
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen 
God onze Vader, want wij zijn van Hem. 
Hij die ons zelf uit aarde heeft genomen, 
Hij weet, dat wij, uit stof aan 't licht gekomen, 
slechts leven op de adem van zijn stem. 

 
Gebed: In stilte....Wij verwachten het van Hem 
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Zingen: ‘De kracht van uw liefde’ (Opw. 714) 
 
Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij. 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben, 
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde. 
 
Refrein: Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
  Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
  Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
  Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
  en de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien. 
En Uw liefde voelen diep in mij.  
En Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan.  
En elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde. Refrein: 
 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 
 
Gebed om Zijn ontferming 
 
Zingen: ‘Geest van hierboven’ (Lied 675 NLB) 

 
Geest van hierboven, leer ons geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht. 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht. 
Wij mogen zingen van grote dingen 
als wij ontvangen al ons verlangen 
met Christus opgestaan, halleluja. 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven 
als wij herboren Hem toebehoren 
die ons is voorgegaan. Halleluja. 
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Wat kan ons schaden, wat van U scheiden: 
liefde die ons hebt liefgehad. 
Niets is ten kwade, wat wij ook lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons verkregen, 
Gij zult op aarde de macht aanvaarden 
en onze Koning zijn, halleluja. 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten 
dat wij Gods zonen zijn. Halleluja 

 
Lezing: Lucas 10: 33-35 (Bijbel in gewone taal) 
 
33 Toen kwam er een vreemdeling langs, een Samaritaan. Hij zag de 
man liggen en kreeg medelijden. 34 Daarom ging hij naar hem toe. Hij 
verzorgde de wonden van de man met olie en wijn. En hij deed er 
verband om. Toen zette hij de man op zijn eigen ezel en bracht hem 
naar een herberg. Daar zorgde hij voor hem. 35 De volgende dag gaf 
de Samaritaan geld aan de eigenaar van de herberg en zei: ‘Zorg goed 
voor de man. Als het je meer geld kost, krijg je dat van me op mijn 
terugreis.’’ 
 
Zingen: ‘Als je geen liefde hebt’  (Lied 422 ELB) 
 

Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 

 
Als je geen liefde hebt voor elkaar,  } 
leef je buiten Gods gloria.    } 2x 

 
 Als je geen antwoord geeft op verdriet,  
 zullen de tranen niet drogen. 
 Als je het leed in de wereld niet ziet, 
 worden Gods woorden verbogen. 
 
 Als je geen liefde hebt voor elkaar,  } 
 leef je buiten Gods gloria.  } 2x 
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 Als je geen oog hebt voor het gemis,  
 als je geen brood weet te delen, 
 denk dan aan Jezus die brood en die vis, 
  uit liefde deelde met velen. 
 
 Als je geen liefde hebt voor elkaar, } 
 leef je buiten Gods gloria.  } 2x 
 
 Als je geen liefde hebt voor elkaar, } 
 leef je buiten Gods gloria.  } 3x 
 
Gesprekje met de kinderen 
 
Zingen: ‘God kent jou vanaf het begin’ (Opw. Kids 77) 
 

God kent jou vanaf het begin, 
 helemaal van buiten en van binnenin. 
 Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
 want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 
 

En weet je wat zo mooi is, bij Jezus voel je je vrij 
om helemaal jezelf te zijn want Hij houdt van jou, 
ja Hij houdt van jou, ja Hij houdt van jou en mij. 
 
God kent jou vanaf het begin, 

 helemaal van buiten en van binnenin. 
 Hij kent al je vreugde en al je verdriet, 
 want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet. 

  
Overdenking: Lief zijn is …… 
 
Band: ‘Ik wens jou’ (Trinity) 

 
Ik wens jou een dak boven je hoofd. 
Dat je huis een thuis mag zijn, je tafel vol met brood, 
dat je rustig slapen kan, de hele nacht, 
dat de liefde van je leven op je wacht. 
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Ik wens jou genoeg om door te gaan, 
dat je rijkdom vindt door ook van weinig te bestaan. 
Ik wens jou mooie volle dagen toe - en vrije tijd 
met kinderen om je heen, tot aan het eind. 
 
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou. 
Een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou. 
Ik wens je vrede toe om wie je bent, 
dat je lacht en huilt met alle mensen die je kent, 
dat de liefde aan jouw hart vervulling geeft 
in elk van de seizoenen die jij leeft. 
 
Een muur voor de wind en een vuur voor de kou, 
een jas voor de regen en een vriend dichtbij jou 
 
Ik bescherm je voor de wind,  
en vindt voor jou een schuilplaats. 
In de nacht maak ik een vuur  
want dan word jij niet bang. 
In het donker loop ik naast je als een trouwe engel. 
Ik ben hier, wij gaan samen, heel je leven lang. 

 
Zingen: ‘Ik zal er zijn’ (Sela) 
 

Hoe wonderlijk mooi is uw eeuwige Naam.  
Verborgen aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Waar ik ben, bent U: wat een kostbaar geheim. 
Uw naam is ‘Ik ben’ en ‘Ik zal er zijn’. 
 
Een boog in de wolken als teken van trouw, 
staat boven mijn leven, zegt: Ik ben bij jou! 
In tijden van vreugde, maar ook van verdriet, 
ben ik bij U veilig, U die mij ziet. 
 
De toekomst is zeker, ja eindeloos goed. 
Als ik eens moet sterven, als ik U ontmoet: 
dan droogt U mijn tranen, U noemt zelfs mijn naam. 
U blijft bij mij Jezus, laat mij niet gaan. 
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‘Ik ben die Ik ben’ is uw eeuwige naam. 
Onnoembaar aanwezig deelt U mijn bestaan. 
Hoe adembenemend, ontroerend dichtbij: 
uw naam is ‘Ik ben’, en ‘Ik zal er zijn’. 
 
O Naam aller namen, aan U alle eer. 
Niets kan mij ooit scheiden van Jezus mijn Heer: 
Geen dood en geen leven, geen moeite of pijn. 
Ik zal eeuwig zingen, dicht bij U zijn. 

 
Dankgebed en voorbeden 
 
Collecte 

Tijdens de collecte kijken en luisteren we naar 
‘De barmhartige Samaritaan, help, help’ (juf Fia) 

 
Slotlied (staande): ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ (Lied 416:1- 4) 
 

Ga met God en Hij zal met je zijn, 
jou nabij op al je wegen 
met zijn raad en troost en zegen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
bij gevaar, in bange tijden, 
over jou zijn vleugels spreiden. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn: 
in zijn liefde je bewaren, 
in de dood je leven sparen. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 
 
Ga met God en Hij zal met je zijn, 
tot wij weer elkaar ontmoeten, 
in zijn naam elkaar begroeten. 
Ga met God en Hij zal met je zijn. 

 
Zegen: De Heer wil met ons meegaan. 
  met 3x gezongen ‘Amen’ 
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