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Orde van dienst voor zondagmorgen 28 augustus 2022 – 09.30 uur 
 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
we gaan staan 
 
Zingen: Lied 84: 1 en 2 
 
Stil gebed, bemoediging en groet 
  
we gaan zitten 
 
Gebed om ontferming 
 
Zingen: ‘Als een hert dat verlangt naar water’ – Opwekking 281 
 
 Als een hert dat verlangt naar water, 

zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 

 
Gebed om de Heilige Geest 
 
Zingen: ‘Lees je bijbel bidt elke dag’ 
  

Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. 
Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag, 
dat je groeien mag, dat je groeien mag. 
 
Lees je bijbel, bid elke dag, 
dat je groeien mag 
 
Kindermoment 
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Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
  

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
 

De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst 
 
Schriftlezing: Marcus 6: 30 - 44 
 
Zingen: Lied 72: 4 
  
Schriftlezing: Johannes 6: 14 - 15, 25 - 27, 34 - 35 
 
Zingen: Lied 534: 1, 2 en 3 
  
Preek 
 
Zingen: ‘Mijn Jezus ik houd van U’ – Opwekking 392: 1, 2 en 3 
 

Mijn Jezus, ik hou van U, 
Ik noem U mijn Vriend. 
Want U nam de straf op U 
Die ik had verdiend. 
De grote Verlosser, 
Mijn Redder bent U; 
'K Heb van U gehouden, 
Maar nooit zoveel als nu. 
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Mijn Jezus, ik hou van U, 
Want U hield van mij. 
Toen U aan het kruis hing, 
Een wond in uw zij. 
Voor mij de genade, 
Een doornenkroon voor U; 
'K Heb van U gehouden, 
Maar nooit zoveel als nu. 
 
Ik zal van U houden 
In leven en dood. 
En ik wil U prijzen, 
Zelfs dan in mijn nood. 
Als ik kom te sterven, 
Dan roep ik tot U: 
'K Heb van U gehouden, 
Maar nooit zoveel als nu.  

 
Tijdens het tussenspel van de verzen 2 en 3 komen de kinderen terug 
uit de nevendienst 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Aandacht voor de collecte 
 
we gaan staan 
 
Zingen: Lied 653: 1 en 2 
  
Zegen, met 3x gezongen ‘Amen’ 
 
Orgelspel 


