Orde van dienst voor zondag 15 augustus 2021 — 09.30 uur

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied van de intocht: Psalm 23c vers 1 en 2

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet
Antwoordlied: Psalm 23c vers 5

Gebed om Gods ontferming

Samenzang: Lied 885 vers 2

Kinderen in de kerk
- Samenzang: ‘Jezus is de Goede Herder’

Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal.

Als je ‘s avonds niet kunt slapen, als je bang in ‘t donker bent,
denk dan eens al die schapen die de Heer bij name kent.

Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal.

En wanneer je soms alleen bent en je hart is vol verdriet,
denk dan aan de goede herder Hij vergeet Zijn schaapjes niet.

Jezus is de goede herder, Jezus Hij is overal,
Jezus is de goede herder, brengt mij veilig naar de stal,
brengt mij veilig naar de stal.

Lezen uit het Oude Testament : Ezechiél 34 vers 1-6
Lezen uit het Nieuwe Testament : Johannes 10 vers 11-16

Samenzang: Lied 653 vers 6 en 7



Uitleg en verkondiging
Samenzang: ‘Heer, wijs mij Uw weg...” (Opwekking 687)

Heer, wijs mij uw weg en leid mij als een kind
dat heel de levensweg slechts in U richting vindt.
Als mij de moed ontbreekt om door te gaan,
troost mij dan liefdevol en moedig mij weer aan.

Heer, leer mij uw weg, die zuiver is en goed.

Uw woord is onderweg als een lamp voor mijn voet.
Als mij het zicht ontbreekt, het donker is,

leid mij dan op uw weg, de weg die eeuwig is.

Heer, leer mij uw wil aanvaarden als een kind

dat blindelings en stil U vertrouwt, vrede vindt.

Als mij de wil ontbreekt uw weg te gaan,

spreek door uw Woord en Geest mijn hart en leven aan.

Heer toon mij uw plan; maak door uw Geest bekend
hoe ik U dienen kan en waarheen U mij zendt.

Als ik de weg niet weet, de hoop opgeef,

toon mij dat Christus heel mijn weg gelopen heetft.

Dankgebed en Voorbeden
Uittochtslied: Behoed uw kerk’ (LvdK 1973 - Gezang 312: 1 en 3)

Behoed uw kerk, zet uit, o God, haar palen,
Zij kenn' eerlang geen grenzen meer!

Dat elk in naam van onze Heer

de knieén voor U buig', en alle talen

uw lof herhalen.

Blijf door uw trouw ons zwak geloof beschamen,
ontfermend Vader, de aard' word' één

in uwe Zoon, door Hem alleen!

Breng in uw huis eens al uw kindren samen
voor eeuwig! Amen!

Wegzending en Zegen



