
Liturgie voor de zomeravonddienst zondag 21 augustus 2022  
Aanvang: 19.00 uur 
Thema: Dorst? 
 
Het Mannenensemble zingt voor de dienst: - ‘I will praise Him’ 
          - ‘De heilige stad’ 
 
Welkom aan elkaar en mededelingen 
 
we gaan staan 
 
Samenzang: Psalm 84: 1 en 3 
 
Stil gebed, onze hulp en groet 
 
Samenzang: Psalm 84: 6  (hierna gaan we zitten) 
 
Inleidende woorden over het thema 'dorst?' (Met een verwijzing 
             naar Jesaja 12: 1 - 6) 
   
Het Mannensemble zingt: - ‘Levend wate’r 
    - ‘De rivier’ (Opwekking 642) 
 
Gebed om de opening van het woord 
 
Schriftlezing: - Ezechiel 47: 1 – 12 
Schriftlezing: - Johannes 7: 1 – 14 en 37 – 44 
 
Samenzangblok (medley): – ELB 189b: 1 en 5  
       ‘Rots, waaruit het leven welt’ 
    – Hemelhoog 228: 1, 3, 5 en 6  
       ‘Heer, ik hoor van rijke zegen’ 
 

Rots, waaruit het leven welt, berg mij voor het wreed geweld; 
laat het water met het bloed, dat Gij stort in overvloed, 
als een bron van Sion zijn, die ontspringt in de woestijn. 

 
 Als ik eens het leven laat en de adem mij ontgaat, 
 als mijn oog gebroken is, als mijn ziel gedoken is 
 in de dorre doodsvallei, o Gij Rots, wees daar nabij. 
 



Heer, ik hoor van rijke zegen, die Gij uitstort keer op keer; 
laat ook van die milde regen dropp’len vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij, dropp’len vallen ook op mij. 
 

 Heil’ge Geest, wil niet voorbij gaan; Gij geeft blinden d’ ogen weer! 
 Wil, o wil nu bij mij stilstaan,werk in mij met kracht, o Heer! 
 Ook in mij, ook in mij, werk ook door uw kracht in mij! 

 
Liefde Gods, zo rein, zo krachtig, bloed van Jezus, rijk en vrij, 
Gods genade, sterk en machtig, o, verheerlijk U in mij 
Ook in mij, ook in mij, o, verheerlijk U in mij. 
 
Ga mij niet voorbij, o Herder! Maak mij gans van zonden vrij. 
Vloeit de stroom van zegen verder, zegen and’ren, maar ook mij. 
Ja, ook mij, ja, ook mij, zegen and’ren, maar ook mij. 
 
Korte overweging 
 
Orgelspel rond het thema van de dienst 
 
Samenzang: Hemelhoog 729: 1, 4 en 5  

Mijn hart wacht stil op U, o Heer 
uw komst verwacht ik, meer en meer 
uw liefde houdt mijn ziel gevangen 
Naar U gaat al mijn vreugde uit 
ik wacht op U, wacht als een bruid 
reikhalzend hunkert mijn verlangen 
 
Ik roep, ik smeek vol ongeduld: 
O Geest, als Gij mijn leven vult, 
o overvloed, o milde regen, 
dan wordt mijn hart verrassend rein, 
dan drink ik fris uit uw fontein: 
water des levens, zuiver zegen! 
 
Met heel mijn hart verwacht ik, Heer, 
uw komst, de grote ommekeer; 
hoe vrolijk zal ik U ontvangen! 
Gij die mijn allerliefste zijt, 
kom, Gij die lijf en ziel bevrijdt, 
vervul mijn allerdiepst verlangen!  



 
Het Mannenensemble zingt: - ‘Just a little talk with Jesus’ 
                                                - ‘Een toekomst vol van hoop’ 
 
Dankgebed en Voorbeden 
 
Collecte aankondiging die wordt gehouden bij de uitgang. 
 
 Samenzang: Opwekking 334 ‘Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen’ 

Heer Uw licht en Uw liefde schijnen 
waar U bent zal de nacht verdwijnen 
Jezus licht van de wereld vernieuw ons 
levend woord ja Uw waarheid bevrijd ons 
schijn in mij, schijn door mij 

Refrein: Kom Jezus kom, vul dit land met Uw heerlijkheid 
 kom heilge geest stort op ons Uw vuur 
 zend Uw rivier 
 laat Uw heil heel de aard vervullen 
 spreek Heer Uw woord dat het licht overwint 

Heer ik wil komen in Uw nabijheid 
uit de schaduwen in Uw heerlijkheid 
door het bloed mag ik U toebehoren 
leer mij toets mij Uw stem wil ik horen 
schijn in mij, schijn door mij   (refrein) 

Staan wij oog in oog met U Heer 
daalt Uw stralende licht op ons neer  
zichtbaar tastbaar word U in ons leven 
U volmaakt wie volkomen zich geven 
schijn in mij, schijn door mij.   (refrein) 

 
Het Mannenensemble zingt: -‘Lichtstad met uw paarlen poorten’  
Lichtstad met uw paarlen poorten, wond're stad zo hoog gebouwd. 
Nimmer heeft men op deez' aarde ooit uw heerlijkheid aanschouwd. 
 
Refrein allen:  Daar zal ik mijn Heer ontmoeten 
   Luist'ren naar zijn liefdesstem 
   Daar geen rouw meer en geen tranen 
   In het nieuw Jeruzalem 



 
Heilig oord vol licht en glorie, waar de boom des levens bloeit. 
En de stroom van levend water door de gouden godsstad vloeit. 
Refrein allen: 
 
Wat een vreugde zal dat wezen straks vereend te zijn met Hem. 
In die stad met paarlen poorten, in het nieuw Jeruzalem.   
Refrein allen: 
 
Zegen 
 
Samenzang: ‘U zij de glorie’  
 

U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer weer 
Uit een blinkend stromen, daalde d'engel af 
Heeft de steen genomen, van 't verwonnen graf 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer meer 

 
Zie hem verschijnen, Jezus, onze Heer 
Hij brengt al de Zijnen, in Zijn armen weer 
Weest dan volk des Heren, blijde en welgezind 
En zegt telkens kere, Christus overwint! 
U zij de glorie, opgestane Heer 
U zij de victorie, nu en immer meer 
 
Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft 
Die mij heeft genezen, die mij vrede geeft 
In Zijn goddelijk wezen, is Zijn glorie groot 
Niets heb ik te vrezen, in leven en in dood 
U zij de glorie, opgestane Heer 

            U zij de victorie, nu en immer meer. 


