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Orde van dienst voor zondag 24 januari 2021 – 09.30 uur 

 
 
Muziek/orgelspel  
 
Welkom en mededelingen 
 
Muziek/orgelspel: ‘Geest van hierboven’ - Lied 675 vers 1 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Muziek/orgelspel: ‘Wat kan ons schaden…’- Lied 675 vers 2 
 
Gebed om Gods ontferming 
 
Muziek/orgelspel: ‘Heer, ontferm U over ons’- Lied 413 vers 3 
 
Een ervaringsverhaal 
 
Muziek/orgelspel: ‘Heilige Geest van God’ - Opwekking 343 
 

Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. )2x 
 
Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 
Heilige Geest van God, vul opnieuw mijn hart. )2x 

Vul mij opnieuw, vul mij opnieuw. 
Heilige Geest, vul opnieuw mijn hart. 

Kinderen in de kerk 
 
Muziek/orgelspel: ‘Dan zweef ik op de wind’ - Opwekking 488 
 

Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij. 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde. 
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Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen, 
houd mij vast, heel dicht bij Uw hart 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest, 
en de kracht van Uw liefde. 
 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen diep in mij. 
En Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde.  
 
Refrein 2x: 
 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 

 
Lezing uit het Johannes Evangelie: hst. 3 vers 1 - 16 
 
Muziek/orgelspel: ‘Zo lief had God de Vader ons’ - Opwekking 509 
 

Zo lief had God de Vader ons, 
dat Hij zijn eigen Zoon zond 
tot heil van ons gebroken hart, 
omdat Hij ons zo kostbaar vond. 
Hoe diep en schrijnend was Gods pijn 
toen Hij zijn Zoon zo lijden zag; 
toch is het Jezus' bloed dat ons 
weer dicht in zijn nabijheid bracht. 
 
 O zie de mens daar aan het kruis, 
met al mijn schuld beladen; 
beschaamd hoor ik mijn eigen stem 
Hem loochenen en smaden. 
Het was mijn zonde die Hij droeg, 
totdat Hij riep: 'Het is volbracht!'; 
zijn laatste adem bracht mij hoop, 
zijn sterven werd mijn levenskracht. 
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Ik roem niet meer in eigen kracht, 
in gaven, in wat wijsheid is; 
ik roem alleen nog in de Heer, 
zijn dood en zijn verrijzenis. 
Hoe zou ik delen in zijn loon, 
de zege die Hij heeft behaald? 
Maar dit weet ik met heel mijn hart: 
zijn offer heeft mijn schuld betaald. 

 
Overdenking 
 
Orgelspel 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Uittochtslied/orgelspel: ‘O Jezus, hoe vertrouwd en goed’ - 
          Lied 512 vers 1 en 7 
 
Wegzending en zegen 
 


