Orde van dienst voor zondag 26 januari 2020 — 09.30 uur
m.m.v. de Gemeente Zangkoor

Lied voor de dienst: Lied 210 (met Gemeente Zangkoor)
Welkom en mededelingen (Anita steekt de tafelkaarsen aan)
Aanvangspsalm (staande): Psalm 98 vers 3

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet
Antwoordlied: Psalm 98 vers 4 (hierna gaan we zitten)
Gebed om ontferming

Samenzang: Lied 299 (met Gemeente Zangkoor)

Inleiding op de dienst

Samenzang: ‘Laat heel de wereld het zien’ (Opwekking 276)

Laat heel de wereld het zien,
maak de volk'ren weer blij
door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!

Refrein:

Liefde en recht zal Hij brengen op aard’,
een eeuwige heerschappij.

In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.

Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,

maak gevangenen vrij,

breng de eenzamen thuis.

Heel satans bolwerk stort neer,

door 't gebed tot de Heer,

door de kracht van het kruis. Refrein:
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Laat heel de wereld nu staan

vol ontzag voor zijn naam,

zing het lied dat Hem eert.

Wees niet meer stil, zeg het voort

tot de wereld het hoort:

Jezus regeert! Refrein:

Kinderen in de kerk
Samenzang: ‘wij gaan voor even uit elkaar...’

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht,
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

Eerste lezing: Genesis 1 vers 9-19
Samenzang: Lied 982 (met Gemeente Zangkoor)
Tweede lezing: Genesis 1 vers 20 — 31
Samenzang: Lied 877 (met Gemeente Zangkoor))
Uitleg en verkondiging
Samenzang: ‘Dank U, Vader van de lichten’ van Jaap Zijlstra
melodie: Psalm 103c vers 1, 2 en als de
kindernevendienst terug is vers 3
Dank U, Vader van de lichten,
voor de sterren en de maan,
dank dat U mij niet een dwaalweg
door de duisternis laat gaan,

dank U voor het licht der wereld,
voor de zon van mijn bestaan.



Dank U, Jezus, voor uw liefde,
uw nabijheid en geduld,

voor het offer van uw leven,

de vergeving van mijn schuld,
dank dat mij het licht van Pasen
met de moed der hoop vervult.

Dank U, Geest, voor al uw gaven,
voor het goede wijd en zijd,

voor de klank der instrumenten,

de muziek U toegewijd,

dank U voor een koor van stemmen,
dit uur en te allen tijd.

Dankgebed en voorbeden
Inzameling der gaven

Uittochtslied (staande): ‘Zingt volop Gods lof
(melodie: Geprezen zij God..)

Zingt volop Gods lof,
gij, aarde in koor,

stem in met het lied,
dat daar wordt gehoord.
Bezing Zijn genade,

gij schepping looft Hem,
die u leerde zingen,
geef liefde uw stem.

Zingt volop Gods lof,
want waardig is Hij,
mijn blijvende dank,
door Hem toch zijn wij,
tot leven geroepen,
voor liefde bestemd,
besteedt dan uw adem,
aan zingen voor Hem.

Wegzending en zegen
met 3x gezongen ‘amen’
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