Orde van dienst voor zondagmorgen 27 juni 2021 — 09.30 uur
Overstapdienst en Doopdienst

Orgelspel
Welkom en mededelingen (incl. afkondiging van een overlijden)
Lied om mee te beginnen: ‘Geest van hierboven’ - Lied 675 vers 1
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet
Antwoordlied: Lied 675 vers 2
Gebed om Gods nabijheid
Overstapmoment: ‘Welkom in de kerk’
- filmpjes van Naud en Sander n.a.v. hun favoriete geloofslied

- voor Naud is dat ‘my Lighthouse’

- voor Sander is dat '70.000 redenen’

https://www.youtube.com/watch?v=re AlJKv7ptUhttps://www.youtube..c
om/watch?v=se5E7nDMItU

- toespraakje van Marianne (van de basiscatechese)
Lied: ‘Wil je wel geloven...” - Lied 923
Lezen uit de Bijbel: Johannes 4 vers 1 - 14

Overdenking


https://www.youtube.com/watch?v=reAlJKv7ptU
https://www.youtube..com/watch?v=se5E7nDMItU
https://www.youtube..com/watch?v=se5E7nDMItU

Lied: ‘Als een hert dat verlangt naar water’ - Opwekking 281

Als een hert dat verlangt naar water,
zo verlangt mijn ziel naar U.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild.
Aan U alleen geef ik mij geheel.

U alleen kunt mijn hart vervullen,

mijn aanbidding is voor U.

Binnenkomst dopelingen.

Lied: ‘Nog voordat jij bestond’ - Opwekking 599
(gezongen/gespeeld door Jaap en Pieter Jan)

Nog voordat je bestond, kende Hij je naam.
Hij zag je elk moment, en telde elke traan.
Omdat Hij van je hield, gaf Hij zijn eigen Zoon.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan.
Ook niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt, gaf Hij zijn eigen Zoon

En nu is alles klaar wanneer jij komt.

Refrein:

Kom tot de Vader, kom zoals je bent.

Heel je hart, al je pijn is bij Hem bekend.

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt,
daarmee is alles klaar wanneer jij komt

En wat je nu ook doet, Zijn liefde blijft bestaan
Want niets wat jij ooit deed verandert daar iets aan.
Omdat Hij van je houdt gaf Hij zijn eigen Zoon

En nu is alles klaar wanneer jij komt

Refrein: 2x

De liefde die Hij geeft, de woorden die Hij spreekt.
Hij wacht alleen nog maar totdat je komt.
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De dienst van de doop

Om te beginnen
Als dopelingen zijn hier in Gods huis binnengebracht: Teun Dirk
van Rossen en Puck Mulder.

In de kerk dopen we omdat Jezus zelf dat zijn leerlingen gevraagd
heeft. Aan het einde van Jezus’ levensverhaal zoals Matthels dat
heeft opgeschreven zegt Hij: Ga dus op weg en maak alle volken
tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en
de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten
houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb.

We mogen de doop zien als een gave van God en tegelijk een
opdracht aan mensen.

Het stromende water dat reinigt en leven voedt is een teken van
Gods liefde.

De drie namen die worden uitgesproken laten zien hoe God van
mensen houdt:

- Als de God, die in liefde een goede ouder voor alle
mensenkinderen is. Die ons leven draagt door het water van nood
en dood heen en ons grond onder onze voeten geetft.

- Als Jezus, die uit liefde Zijn leven voor ons heeft ingezet. Hij is
gestorven aan het kruis en Hij is opgestaan als de Levende die ons
roept Hem te volgen op wegen van een nieuw begin in vergeving,
vrede en gerechtigheid.

- Als de Heilige Geest: Het is de Geest van God die ons leert te
leven in geloof, hoop en liefde, tot eer van God en tot geluk van
mensen.

Gods Geestkracht is als het levend water waar de doop naar
verwijst: bereikbare bron om uit te putten, een leven lang.

In de Doop vertrouwen wij onszelf en onze kinderen toe aan God.
Wij zijn met God verbonden.

Wat we in ons leven en geloven ook ervaren, we hoeven er nooit
aan te twijfelen dat God zich voor ons inzet, vandaag, morgen en in
eeuwigheid.



Doopbelofte door de ouders:

Lieve doopouders,

Belijdt je te geloven in God de Vader, Schepper van hemel en
aarde en in Jezus Christus zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, en in
de Heilige Geest.

Geloof je dat we in de doop het teken ontvangen van de liefde van
God, dat we door de doop voor altijd verbonden zijn met het
gekruisigde en opgestane leven van Jezus Christus, voortdurend
geroepen tot vernieuwing van ons leven, door de kracht van de
Heilige Geest.

Beloof je je er voor in te zetten dit geloof in je leven zichtbaar te
maken, in het bijzonder ook voor Teun en Puck, hen te vertellen
van het evangelie van Jezus Christus, hen binnen te brengen in de
ruimte van Gods kerk, om levend in de gemeenschap van Gods
kinderen, steeds opnieuw te horen en te leren van geloof, hoop en
liefde.

Wat is hierop jullie antwoord, Judith en Pieter Jan van Rossen -
Hoogendoorn: (ja, dat beloven wij)

Wat is daarop jullie antwoord, Marijke en Arjan Mulder — de Gunst
(ja, dat beloven wij)

Bediening van de Heilige Doop
Teun Dirk van Rossen: ik mag je dopen in de naam van de Vader,
van de Zoon en van de Heilige Geest...

Dooptekst:
‘Uit het water van de doop putten wij geloof en hoop
dat Gods trouw en liefde blijvend is’ (Sela)

De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars

Christus is het Licht der wereld! Moge Teun drager worden van het
licht van Christus en Hem volgen zijn leven lang. Gaat als ouders
hem daarin voor.



De naam van de dopeling wordt in de hand geschreven,
(doopouders gaan daarna van het podium af)

Bediening van de Heilige Doop
Puck Mulder: ik mag je dopen in de naam van de Vader, van de
Zoon en van de Heilige Geest...

Dooptekst:
1k ben met je, al de dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld’
(Mattheus 28)

De doopkaars wordt aangestoken aan de Paaskaars

Christus is het Licht der wereld! Moge Puck drager worden van het
licht van Christus en Hem volgen haar leven lang. Gaat als ouders
haar daarin voor.

De naam van de dopelinge wordt in de hand geschreven,
(doopouders gaan daarna van het podium af)

Lied: ‘k bid dat God jou zegent’ - Opwekking 740
(gezongen en gespeeld door Jaap en Pieter Jan)

Ik bid dat God jou zegent
Jij lieve, kleine schat

En dat Hij jou zal geven
De wensen van je hart

Ik bid dat God jou zegent
Jij lieve, kleine schat

En dat het ver zal rijken
Tot in jouw nageslacht

Want Hij is de Almachtige
De Schepper van't heelal
Hij maakte alles prachtig

En jou bovenal

Want Hij is de Almachtige
De Schepper van't heelal
Hij maakte alles prachtig

En jou bovenal



Ik bid dat God jou zegent

Dat door jouw leven heen

Je steeds weer zult ervaren

God laat me niet alleen
Dankgebed en Voorbeden
Uittochtslied: Lied 778 vers 3, 4en 5

Wegzending en Zegen

Orgelspel



