Orde van dienst voor zondag 19 februari 2023 — 09.30 uur

Doopdienst en medewerking gemeentekoor

Orgelspel

Lied voor de dienst: Lied 210 (koor vers 1 en 2, samen vers 3 en 4
Welkom en mededelingen

we gaan staan

Eerste psalm: Psalm 136 vers 1, 6 en 8

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet
Antwoordpsalm: Lied 210 vers 1 en 2

we gaan zitten

Een paar woorden naar aanleiding van de aardbevingsramp

Samenzang: Lied n.a.v. de ramp (mel.: De ware kerk des Heren)

Hoe stervenskoud de dagen
als bruut de aarde beeft;

de nachten stikvol vragen:
neemt God meer dan Hij geeft?
Is dit wat Hij bedoelde

toen Hij de wereld schiep?

Dat Hij toen niet voorvoelde

de pijn, zo fel, zo diep...

Of ga ik nu ver over

de grens van mijn verstand.
God sprak toch nooit: Ik tover
op slag onwrikbaar land?

De aarde, moeder aarde,
kreunt van geboortepijn.
Maar als zij eenmaal baarde,
zal die vergeten zijn!



Dit ene mag ik hopen:

de hemel voert een strijd,
wrikt dichte deuren open -
zendt hulp, verlost, bevrijdt.
Die dag zal zeker komen:

Hoe prachtig zal dat zijn!
Warm zonlicht, groene bomen.
God zal almachtig zijn!

Gebed om Gods ontferming

Samenzang: Lied 210 vers 3en 4
Kinderen in de Kerk

Samenzang: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht,
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

De kinderen nemen het licht mee en gaan naar de kindernevendienst

Lezing uit het oude Testament: Exodus 14: 15 - 20
Koorzang: Lied 169 vers 1 en 3

Doorgaande lezing: Exodus 14: 21 — 31
Samenzang: Lied 169 vers 4 en 6

Uitleg en verkondiging

Orgelspel



Koor en gemeente: Zegen voor de kinderen (eerste couplet koor
daarna samen)
Tijdens het zingen worden de dopelingen de kerk binnengedragen.

God geeft leven, kwetsbaar leven
Naar Zijn beeld gevormd.

Hij bedacht jou en Hij heeft je
Toevertrouwd aan ons.

Hier in Gods gemeente
Leggen wij op jou Zijn naam,
Geven wij je terug aan Hem,
Die jou heeft doen bestaan.

In het volste Godsvertrouwen
Zegenen wij jou.

Hij zal met je meegaan

Alle dagen; Hij is trouw.

Dienst van de doop

Samenzang: Opw. 599 Nog voordat jij bestond
Dank en voorbeden

Afkondiging collecten (bij de uitgang)

Uittocht lied: Lied 425

Wegzending en zegen

Orgelspel



