Orde van dienst voor zondagmorgen 3 november 2019 — 09.30 uur
Viering HA

Lied voor de dienst: Lied 216

Welkom en mededelingen

Psalm van de intocht (staande): Psalm 103c vers 1 en 3
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet
Antwoordlied: ‘Blessthe Lord’ - Psalm 103e (2x)

We gaan zitten.

Gebed om ontferming

Samenzang: ‘10.000 redenen’ - Opwekking 733 vers 1 en 2)

De zon komt op, maakt de morgen wakker

mijn dag begint met een lied voor U.

Heer, wat er ook gebeurt en wat mij mag overkomen
laat mij nog zingen als de avond valt.

Refrein: Loof de Heer, o mijn ziel, o mijn ziel,
prijs nu zijn heilige Naam.
Met meer passie dan ooit, 0 mijn ziel,
verheerlijk zijn heilige Naam

Heer, vol geduld toont U ons Uw liefde
Uw Naam is groot en Uw hart is zacht.
Van al uw goedheid wil ik blijven zingen
tienduizend redenen tot dankbaarheid.

Refrein:



Kinderen in de kerk
Samenzang: ‘We gaan voor even uit elkaar...’

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht,
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht.

Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld.

Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal.
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal.

De kinderen gaan naar de kindernevendienst.

Lezing uit het Nieuwe Testament: Lukas 16: 19-31
Samenzang: Lied 718 vers 1,2 en 4

Uitleg en verkondiging

Samenzang: ‘Wij willen gaven delen’ - ELB 401 vers 1 en 2

Tijdens het tussenspel van couplet 1 en 2 komen de kinderen terug uit
de nevendienst.

1. Wij willen gaven delen
met mensen wereldwijd.
Want delen wordt tot helen
wanneer de ander lijdt.

De Heer heeft zich gegeven
en deelde onze nood.

Zo heelde Hij ons leven.

Hij is het levend brood.



2. Ver waren wij gaan dwalen,
de wijde wereld rond.

Maar 't was slechts om te halen
en hebzucht was de grond.

Het rijk dat wij zo bouwden

hield in de tijd geen stand.

Wat wij als groots beschouwden
sloeg men ons uit de hand.

Dank en voorbeden
Inzameling der gaven
Vieren van het Heilig Avondmaal
Samenzang: ‘Heilig, heilig..’ - Lied 405 vers 1
Dankzegging: ‘Ik geloof dat mijn verlosser’ (mel. Wat de toekomst)
Ik geloof dat mijn Verlosser
door de dood is heengegaan
en op Pasen God zij glorie
uit het graf is opgestaan.
Door het brood dit is Mijn lichaam
door de wijn dit is Mijn bloed
geeft de Vredevorst mij vrede,
maakt Hij alle dingen goed.

Wegzending en zegen

Uittochtslied: Lied 756 vers 1, 2 en 6






