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Orde van dienst zondag 13 december 2020 - 09.30 uur 
3e  Advent 
 
Voorganger : Ds. Fokko Kuipers 
Organist : Wob Meijering 
M.m.v.  :  Cees Kleijer en Fokko de Bruine 

Orgelspel 
 
Lied voor de dienst: ‘Bron van liefde, licht en leven’ (Lied 793)  
 

Welkom en mededelingen 

 

Psalm van de intocht: Psalm 130 vers 1 en 2 

 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 

 

Antwoordlied: Psalm 130 vers 3 

 

De 3de adventskaars gaat branden 

 

Lied: ‘Licht in de nacht’ (Opwekking 527) 

 

 

Licht in de nacht: een ster schijnt door de wolken 

dit is de nacht dat Zijn leven begon 

Sluier van angst en pijn lag op de volken 

totdat Hij kwam en het kwaad overwon 

Nieuwe hoop is Hij ons komen brengen 

stralend breekt die held're morgen aan 

 

Prijs nu zijn naam 

samen met de engelen 

O, nacht vol licht 

o, nacht dat Jezus kwam 
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Wat Hij ons leert is geven om een ander 

liefde alleen is de weg die Hij wees 

En als Hij spreekt, verbreekt Hij alle banden 

vrij van het juk van verdrukking en vrees 

Uit ons hart en dwars door alle tranen 

ontspringt een lied dat jubelt door de tijd 

 

Prijs nu zijn naam 

samen met de engelen 

O, nacht vol licht 

o, nacht dat Jezus kwam 

 

Prijs nu zijn naam 

samen met de engelen 

O, nacht vol licht 

o, nacht dat Jezus kwam 

 

O, nacht vol licht 

o, nacht dat Jezus kwam 

 

Gebed om Gods ontferming 

 

Lied: ‘Eenzaamheid’  

God, ’t is donker en U bent zo ver  
’t Is alsof de zon nooit meer zal schijnen  
Ziet U niet mijn eenzaamheid  
angst en pijn en mijn verlorenheid  
God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen  
als U mij niet begrijpt  
waar moet ik heen 

 
Niets kan mij meer van U scheiden  
machten, krachten, lijden of nood  
Heden, toekomst, lengte, diepte  
honger, armoe of de dood  
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God ’t is donker, nergens zie ik licht  
‘k Ben alleen en zonder idealen  
als U dan mijn vader bent  
waarom hebt u zich dan afgewend  
God, ik schreeuw het uit waar moet ik heen  
als U mij niet niet meer hoort  
waar moet ik heen  

 
Niets kan mij meer van U scheiden  
machten, krachten, lijden of nood  
Heden, toekomst, lengte, diepte  
honger, armoe of de dood  
 
God, ik weet wel, ‘k ben nooit alleen  
U regeert bij U ben ‘k veilig  
Heer vergeef toch mijn opstandigheid  
laat mij leven in uw zonneschijn  
God, ik dank u wel,  
u hebt mijn leven in uw sterke hand  
Ik zing het uit  
 
Niets kan mij meer van U scheiden  
machten, krachten, lijden of nood  
Heden, toekomst, lengte, diepte  
honger, armoe of de dood  
 
Niets kan mij meer van U scheiden  
machten, krachten, lijden of nood  
Heden, toekomst, lengte, diepte  
honger, armoe of de dood 

 
Kindermoment 
 
Lezing uit de Bijbel: Jesaja 9 vers 1 - 6 
 
Lied: Lied 482 
 
Uitleg en verkondiging: ‘De mensen zullen een stralend licht zien…’ 
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Lied: Lied 1005 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Uittochtslied: ‘Aan het slot van deze ochtend’ (mel. Lichtstad) 
 

Aan het slot van deze ochtend komen wij tot U, o Heer.                                                                                     

Samen mochten wij getuigen, van Uw liefde, tot Uw eer.                                                                                                                                                                        

Als Uw kind’ren hier tezamen, één van hart en één van zin,                                                                                                                                                                 

mogen wij dat steeds beamen, in ons leven, ons gezin.  

 

Help ons, dat wij niet vervreemden, van Uw doel en Uw gebod                                                                                       

Laat ons omzien naar ontheemden, in ons leven, ons gezin.  

Als wij dwalen langs Uw wegen, wijs ons weer ‘t juiste spoor.                                                                                                                                                           

Met het Woord, van U gekregen, leidt U ons: Wij gaan er voor.                                                                                

 

Houdt ons vast, o lieve Heiland, op de weg, die Gij ons leert.                                                                                                                                                                

Ga ons voor en leer ons danken ‘U de glorie lof en eer’                                                                                                                                                                                  

Laat ons nu de handen vouwen, zingend bidden tot U Heer.                                                                                                                                                             

Dat wij allen U vertrouwen dan zijn wij nooit eenzaam meer! 

 

Wegzending en zegen 

 


