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Orde van dienst voor zondag 27 september 2020 – 09.30 uur 
Afscheid en bevestiging ambtsdragers                                       
(dienst zonder samenzang) 

 
 
Muziek 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Psalm van de intocht: Psalm 121 vers 1 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: Lied 273 vers 1 
 
Gebed om ontferming 
 
Lied 273 vers 2 
 
Afscheid ambtsdragers 
 
Lied: Psalm 95 vers 1 
 
Kinderen in de kerk 
 Luisterliedje: ‘In een scheepje over zee’ 
 https://www.youtube.com/watch?v=avVlfNLRSn8 
 
Lezing uit de Bijbel: Mattheus 8: 23 – 27 
 
Lied 352 vers 1, 2 en 5 
 
Uitleg en verkondiging 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=avVlfNLRSn8
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Luisterliedje: ‘Als je bang bent of onzeker’    
   https://www.youtube.com/watch?v=H-jB5YDYfwA 
 

Als je bang bent of onzeker, 
als je ’t even niet meer ziet, 
als je somber bent of eenzaam, 
of verdrinkt in je verdriet 
Weet - Zijn deur staat altijd open, 
als je wilt ga dan maar gauw. 
Je kunt zomaar binnenlopen 
er is altijd plaats voor jou.  
 

Want Hij zegt: Kom - als je wilt dan kun je komen, 
want Hij zegt: Kom, 
als je wilt dan is het goed. 
Ook in jou laat Hij nieuwe krachten stromen, 
ja Hij zegt: Kom 
dan geef ik je nieuwe moed. 
 

Zit je boordevol met vragen, 
zie je echt geen uitweg meer, 
word je gek van angst en zorgen 
leg ze in Zijn handen neer. 
Weet - Zijn deur staat altijd open, 
als je wilt ga dan maar gauw. 
Je kunt zomaar binnenlopen 
er is altijd plaats voor jou 
 
 Want Hij zegt: Kom…. (2x) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H-jB5YDYfwA
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Bevestiging nieuwe ambtsdragers 
 
 Presentatie nieuwe ambtsdragers 

Vandaag vieren we op een bijzondere manier dat de gemeente 
van Jezus is als één lichaam, waarvan de verschillende delen 
zijn verbonden en elk deel onmisbaar is voor het geheel.  
Zoals Paulus zegt in zijn brief aan Korinthe: Er zijn veel vormen 
van verschillende dienstverleningen, maar de Heer die de 
opdracht geeft is één en dezelfde. Er zijn allerlei activiteiten, 
maar het is één God die alles in allen tot stand brengt. ‘Alles in 
allen’ dat is een wereldwijde geloofsgemeenschap met het 
vergezicht van het Koninkrijk van God voor ogen.  
Vooral geroepen op déze plek, als Protestantse Gemeente te 
Nunspeet om dienstbaar te zijn aan Gods toekomst, in trouw en 
liefde aan mensen die op onze weg komen.  
 
Een aantal mensen heeft zich bereid verklaard mede de 
kerkenraad van deze gemeente te vormen tot opbouw en 
behoud van deze gemeente.  
Vandaag stellen we aan u voor:  
diaken Harry van der Meer,  
diaken Piet Kooiman  
en ouderling kerkrentmeester Harald Jans.  

 
Bevestiging ambtsdragers              
In het midden van de gemeente is aan de ambtsdragers een 
bijzondere opdracht gegeven voor een inspirerend beleid van 
de gemeente als geheel.  
Zij dragen verantwoordelijkheid voor de bediening van het 
Woord en de Sacramenten, het ontwikkelen van nieuwe 
mogelijkheden voor het gemeente-zijn en voor de liefdevolle 
zorg voor allen die dat nodig hebben.  
Zij verrichten hun taak in nauwe samenwerking met vele 
anderen die hun tijd beschikbaar stellen voor het werken in 
deze gemeente.  
Willen jullie gaan staan en oprecht antwoord geven op de 
volgende vragen:     
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Geliefde broeders, u die nu geroepen wordt tot het ambt van 
ouderling of diaken in deze gemeente:                                      
Gelooft u dat u door deze gemeente door God zelf tot deze 
dienst bent geroepen?  
Aanvaard u de heilige Schrift als enige regel van het geloof en 
wilt u zich verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?      
Belooft u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor 
de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg 
brengt, belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer 
kennis komt, en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig 
de orde van onze kerk?                                            
Wat is daarop uw antwoord?  
 
Te bevestigen ambtsdrager: Ja, dat beloof ik, met hulp van 
God.  
 
Zegen en handoplegging  
(de te bevestigen ambtsdragers komen naar voren en knielen 
beurtelings)  
 
God onze hemelse Vader geve u zijn Heilige Geest tot 
vervulling van het ambt van ouderling/diaken in de gemeente 
van Jezus Christus. 
 

 Lied 363 

Dankgebed en voorbeden 
 
Uittochtslied: Lied 972 vers 7, 8 en 9 
 
Wegzending en zegen 
 

 


