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Jeugddienst zondag 25 april 2021- 19.30 uur 
Thema : ‘Wie is Jezus voor jou?’ 
Voorganger : Ds. E.H. (Egbert) Jans uit  Oldemarkt 

 
Zingen voor de dienst: Opw. 832 – Jezus Overwinnaar 

 
Waar U verschijnt, wordt alles nieuw. 
Want U bevrijdt en geeft leven. 
Elke storm verstilt door de klank van Uw stem. 
Alles buigt voor Koning Jezus. 
 
U bent de held die voor ons strijdt. 
U baant de weg van overwinning. 
Elke vijand vlucht, ieder bolwerk valt neer. 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Voor eeuwig is Uw heerschappij. 
Uw troon staat onwankelbaar. 
Ongeëvenaarde kracht ligt in Uw grote Naam. 
Jezus, Overwinnaar! 
 
De duisternis licht op door U. 
De duivel is door U verslagen. 
Dood waar is je macht, waar is je prikkel gebleven? 
Jezus leeft en ik zal leven! 
 
De schepping knielt in diepst ontzag. 
De hemel juicht voor onze Koning. 
En de machten van de hel weten Wie er regeert: 
Naam boven alle namen, Hoogste Heer. 
 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 
Naam boven alle namen. 

 
Welkom door jeugd en kort intro op/ motivatie voor het thema 
 
Lied: Joshua Aaron ft. Aaron Shust – None Like You 
 
Votum en groet  
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Filmpjes > interview gemeenteleden 
 
Bijbellezingen: Jeremia 29: 8-14 en Matteus 16:13-20 
 
Lied: Francesca Battistelli – He knows my name  
 
Filmpjes > interview gemeenteleden 
 
Bijbellezingen: Jeremia 29: 8-14 en  Matteus 16:13-20 
 
Lied: Aaron Shust – My savior my God  
 
Gebed door jeugd  
 
Lied: Opw. 549 – ik kniel neer en belijd 

 
Ik kniel neer en beleid U bent Heer, in dit huis 
Ik kniel neer en beleid U bent Heer, in dit huis. 
 
U bent mijn Leven, Mijn Licht. Ik zoek uw aangezicht. 
Aan uw voeten, dicht bij U kniel ik neer, kniel ik neer. 
 

Overdenking 
 
Lied:  Casting Crowns – Only Jesus 
 
Dankgebed en Voorbeden  
 
Collecte   
Een van jongeren kan even toelichting geven op het doel – doel iets 
tegen de eenzaamheid zeker in deze tijd.  
 
Lied:  Opw. 698 - Nooit meer alleen  
 
Ook al gaat mijn weg door een diep dal van duisternis heen, 

Uw liefde drijft de angst uit in mij. 

Ook al loop ik vast, overvallen door een hevige storm, 

Ik keer niet om want U bent nabij. 
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En ik vrees geen gevaren meer, met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij! 

Nooit meer, nooit meer alleen, loop ik door de stormen heen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, op de berg of in de dalen. 
Nooit meer, nooit meer alleen, Heer, U laat mij nooit meer alleen. 

En ik zie al de glans in de verte, van het stralende licht, 
Dat schijnt voor elk die volhoudt en wacht. 

Maar tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
Is U te kennen al wat ik wil. 

En ik vrees geen gevaren meer, met mijn God steeds aan mijn zij. 
Voor wie zou ik nog vrezen? Hij is toch bij mij! Hij is toch bij mij! 

Ja, ik zie al de glans in de verte, van het stralende licht. 
Maar tot aan die dag dat de schepping wordt bevrijd van de pijn, 
Blijf ik U prijzen, blijf ik U prijzen! 
 
Zegen 
 
Lied:  Opw.  764 – Zegenkroon 
 
U zult altijd voor ons strijden, U hebt steeds uw trouw getoond. 
Deze waarheid is mijn blijdschap, Heer, U draagt de zegekroon. 
U, mijn helper en beschermer, U, mijn redder en mijn vriend. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 

Waar uw grootheid wordt bezongen wil ik knielen voor uw troon. 
Waar U bent, verstilt de onrust, want U draagt de zegekroon. 
Vul dit huis nu met uw glorie, vul ons hart met heilig vuur. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied 

Halleluja! 
Jezus overwon, Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem Die de wereld overwon. 

U zult altijd voor ons pleiten, U zocht door tot U ons vond. 
En geen macht kan U bestrijden, want U draagt de zegekroon. 
U bent Jezus, de Messias, Die de wereld redding biedt. 
Uw genade is mijn adem en mijn lied. 
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Halleluja! 
Jezus overwon, Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem 
Die de wereld overwon 
 
Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken.  } 
U draagt de zegekroon, U overwon, U overwon!  } 4x 
 

Aan het kruis leek U verslagen, maar U hebt de dood onttroond. 
Zelfs het graf kon U niet houden, want U draagt de zegekroon. 

U draagt de zegekroon 
Halleluja! 

Halleluja! 
Jezus overwon, Jezus overwon. 
Halleluja! Prijs Hem, Die de wereld overwon. 

Elke muur wordt neergehaald, ieder bolwerk afgebroken. 
U draagt de zegekroon, U overwon, U overwon! 


