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Orde van dienst voor zondag 30 augustus 2020 – 09.30 uur 
 
08.45 uur – 09.15 uur:  
alle gelegenheid voor Henrike en haar zangers om te oefenen 
 
09.15 uur:  
Pieter Jan speelt op piano bekende populaire melodieën 
(geloofsliederen, musicals etc.) 
 
09.30 uur:  
begin van de viering met welkom en mededelingen 
 
Samenzang met orgel: ‘Feest in de kerk’  
         (mel. Lied 865 ‘Kom nu met zang…’)  
 

Feest in de kerk! Feest bij de mensen! 
Blijde gezichten om je heen. 
Vrolijk gelach, veel goede wensen. 
Niemand voelt zich vandaag alleen. 
Fijn als je samen vieren mag 
als mensen van de Heer, 
vandaag en telkens weer. 
 
Zingt voor de Heer! 
Zingt voor zijn Vader. 
Zingt voor zijn Geest, die samenbindt. 
Zingt voor de Heer, vol van genade, 
zichtbaar, hier, in ons stralend kind. 
Wondere daden heeft Hij verricht. 
Hij is ons steeds nabij. 
Dat God geprezen zij. 
 

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Samenzang met piano: ‘Laat heel de wereld het zien’ 
         (Opwekking 276) 
 
Laat heel de wereld het zien, maak de volk'ren weer blij 
door de klank van zijn stem. 
Heuvels en dalen breek uit! Kom en juich, zing het luid! 
Klap je handen voor Hem! 



2 

 

Refrein: 
Liefde en recht zal Hij brengen op aard', 
Een eeuwige heerschappij. 
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard. 
't  Woord van de waarheid maakt vrij. 
Het maakt vrij. 

 
Laat heel de wereld het zien, maak gevangenen vrij, 
Breng de eenzamen thuis. 
Heel satans bolwerk stort neer, door 't gebed tot de Heer, 
Door de kracht van het kruis.   Refrein: 
 
Laat heel de wereld nu staan vol ontzag voor zijn naam, 
zing het lied dat Hem eert. 
Wees niet meer stil, zeg het voort tot de wereld het hoort: 
Jezus regeert!     Refrein: 
 
Inleiding (filmpje, vlog of blog) 
 
Gebed om ontferming 
 
Samenzang met piano: ‘Heer, ik kom tot U’ (Opwekking 488) 
 
Heer ik kom tot U, neem mijn hart verander mij. 
Als ik U ontmoet, vind ik rust bij U. 
Want Heer ik heb ontdekt, dat als ik aan uw voeten ben,  
trots en twijfel wijken, voor de kracht van Uw liefde. 
 

Refrein: 
Houd mij vast, laat Uw liefde stromen. 
Houd mij vast, heel dicht bij Uw hart. 
Ik voel Uw kracht, en stijg op als een arend. 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 

 
Heer kom dichter bij, dan kan ik Uw schoonheid zien 
en Uw liefde voelen diep in mij. 
En Heer leer mij Uw wil, zodat ik U steeds dienen kan 
en elke dag mag leven door de kracht van Uw liefde. 
 
Refrein 2x: 
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Slot 2x: 
Dan zweef ik op de wind, gedragen door Uw Geest,  
en de kracht van Uw liefde. 
 
Kinderen in de kerk 
 Muziek: ‘Roddelen’ (Elly en Rikkert) 
 

Oren kunnen horen kunnen luisteren 
Monden kunnen spreken kunnen fluisteren 
Roddelen klessebessen 
Tongetjes zo scherp als messen 
Pas toch op wat je doet, 
Roddelen is niet goed 
 
Heer zend Uw licht en Uw waarheid 
Dat zij mij leiden voor altijd 
Heer zend Uw licht en Uw waarheid 
Dat zij mij leiden voor altijd 
 

Het nieuwe normaal? 
 
Samenzang met piano: ‘Gebed om zegen’ (Opwekking 710) 
 

Zegen mij op de weg die ik moet gaan. 
Zegen mij op de plek waar ik zal staan. 
Zegen mij in alles, wat U van mij verlangt. 
O God, zegen mij alle dagen lang! 
 
Vader, maak mij tot een zegen; 
Ga mij niet voorbij. 
Regen op mij met uw Geest, Heer, 
Jezus, kom tot mij 
Als de bron van leven, 
Die ontspringt, diep in mij. 
Breng een stroom van zegen, 
Waarin U zelf steeds mooier wordt voor mij. 
 
Zegen ons waar we in geloof voor leven. 
Zegen ons waar we hoop en liefde geven. 
Zegen om de ander tot zegen te zijn. 
O God, zegen ons tot in eeuwigheid! 
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Vader, maak ons tot een zegen 
Hier in de woestijn. 
Wachtend op uw milde regen 
Om zelf een bron te zijn. 
Met een hart vol vrede 
Zijn wij zegenend nabij. 
Van uw liefde delend 
Waarin wij zelf tot bron van zegen zijn. 

 
Lezing uit de Bijbel: Jacobus 3: 1 – 5 en 9 - 12 
 
Samenzang met orgel: ‘Samen in de naam van Jezus’ 

 
Samen in de naam van Jezus 
Heffen wij een loflied aan. 
Want de Geest spreekt alle talen 
en doet ons elkaar verstaan. 
Samen bidden, samen zoeken 
Naar het plan van onze Heer. 
Samen zingen en getuigen, 
samen leven tot zijn eer. 
 
Heel de wereld moet het weten 
dat God niet veranderd is. 
En zijn liefde als een lichtstraal 
doordringt in de duisternis. 
't Werk van God is niet te keren 
omdat Hij er over waakt. 
En de Geest doorbreekt de grenzen 
die door mensen zijn gemaakt. 
 

Overdenking 
 
Pianospel door Pieter Jan 
 
Dankgebed en voorbeden 
 
Slotlied met orgel: ‘Ga met God’ (Lied 416 vers 1 en 4) 
 
Wegzending en zegen 
 


