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Orde van dienst voor zondag 26 september 2021 – 09.30 uur                        
Afscheid en bevestiging ambtsdragers 

 
 
Orgelspel 
 
Welkom en mededelingen 
 
Lied van de intocht (staande): Lied 216 vers 1 en 2 
 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet 
 
Antwoordlied: Lied 216 vers 3  (hierna gaan we zitten) 
 
Gebed om Gods ontferming 
 
Afscheid ambtsdragers 
 
Samenzang: ‘Als een hert dat verlangt’ - Opwekking 281 (2 x) 
 

Als een hert dat verlangt naar water, 
zo verlangt mijn ziel naar U. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
U alleen bent mijn Kracht, mijn Schild. 
Aan U alleen geef ik mij geheel. 
U alleen kunt mijn hart vervullen, 
mijn aanbidding is voor U. 
 

 
Kinderen in de kerk 
   
Samen kijken we naar een beeldpresentatie n.a.v. startzondag 2021. 
 
Lezingen uit de Bijbel:  - Deuteronomium 6 vers 4 – 9  
    - 1 Petrus 1 vers 13 
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 Samenzang: ‘Hoor Israël, de Here’  (mel. Eens komt de grote zomer) 
 

 Hoor Israël, de Here, 
 enig is onze God -  
 Hem liefhebben, Hem eren 
 is u het hoogst gebod! 

Gij zult uw God beminnen, 
Hem dienen, dag en nacht 
met hart en ziel en zinnen 
en met geheel uw kracht. 
 
Laat voor dit woord des Heren 
uw hart een woning zijn, 
laat kinderen het leren, 
vertel het groot en klein; 
gij zult erover spreken 
waar gij ook zit of staat, 
het worde taal en teken 
daar waar gij komt of gaat. 

 
Overdenking 
 
Samenzang: ‘Dit huis, een herberg onderweg’ (mel. Psalm 84) 

 
 Dit huis een herberg onderweg  
 voor wie verdwaald van heg en steg  
 geen rust, geen ruimte meer kon vinden,  
 een toevluchtsoord in de woestijn  
 voor wie met olie en met wijn  
 pijnlijke wonden liet verbinden, 
 dit huis waarin men smarten deelt  
 weet, hoe Gods liefde harten heelt. 
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 Dit huis, met liefde opgebouwd,  
 dit gastenhuis voor jong en oud, 
 ligt langs de weg als een oase;  
 hier kan men putten: nieuwe kracht,  
 hier is beschutting voor de nacht,  
 hier is het elke zondag Pasen!  
 Gezegend al wie binnengaat  
 en hier zijn lasten liggen laat. 
 

Bevestiging nieuwe ambtsdragers 
 
Samenzang: ‘Trouwe God, wij bidden om Uw zegen’  
  (mel: In Uw hoede zijn wij wel geborgen)  

 
Trouwe God, wij bidden om uw zegen,                                     
zegen voor het werk dat wacht.                                                  
Laat uw mensen voorgaan op uw wegen                                
als u dat van ons verwacht.                                                         
Sterk, beziel hen, geef hen inspiratie.                                         
Leid hen, laat hen werken door uw gratie.                                   
Help hen met hun grote taak                                                       
mee te werken aan uw zaak. 
 
Trouwe God, wij bidden om uw wijsheid, 
om de moed en om uw Geest.  
Laat hun zien dat U hen steeds nabij zijt, 
in de moeite allermeest. 
Geef volharding, inzicht, motivatie,  
wek bij hen een pure fascinatie 
voor uw mensen en uw kerk, 
sterk hen God bij al het werk. 
 

Dankgebed en voorbeden 
 
Informatie over de inzameling der gaven 
 
Slotlied (staande): ‘Vervuld van uw zegen’ - Lied 425 
 
Zegen 

 met 3x gezongen ‘amen’ 



4 

 

 


