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Kinderdienst 
zondag 10 oktober 2021 – 09.30 uur 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Voor de dienst: Muziek 
 
Welkom en mededelingen 
 
Eerste lied (staande): ‘God die alles maakte…’  vers 1 en 2 

 
God, Die alles maakte, 
de lucht en 't zonlicht blij, 
de hemel, zee en aarde, 
zorgt ook voor mij. 
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God, Die 't gras gemaakt heeft, 
de bloempjes in de wei, 
de bomen, vruchten, vogels, 
zorgt ook voor mij. 

 
Stil gebed, drempelgebed, bemoediging een groet 
 
Samen zingen: ‘God die alles maakte…’  vers 3 
 

God, Die alles maakte, 
de maan, de sterrenrij, 
als duist're wolken komen, 
zorgt steeds voor mij.    
 

(we gaan zitten) 
 
Gebed 
 
Tweede lied: ‘Kom aan boord’ - Marcel en Lydia Zimmer 

 

voor de zieken - voor de armen 

voor de mensen met verdriet 

voor het kind dat blijft proberen 

maar toch denkt: het lukt me niet 

voor de zwerver die moet zwerven 

en geen plek heeft waar hij hoort 

is er altijd nog die Ene en die roept:  

kom maar aan boord! 

 

kom aan boord 

ook voor jou is er een plekje 

waar je hoort 

laat de hoop niet langer varen 

kom aan boord 

sta niet doelloos aan de kant 

want er is een hart vol liefde 

pak die uitgestoken hand 
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voor het meisje dat blijft denken 

alles gaat bij mij steeds mis 

voor de jongen die al vaker 

uit de boot gevallen is 

voor het kindje dat nog nooit 

van trouw of liefde heeft gehoord 

is er altijd nog die Ene en die roept:  

kom maar aan boord! 

 

kom aan boord …(2x) 
 
Woordenpuzzel 
 
Filmpje n.a.v. het thema 
 
Derde lied: ‘Iets van alle dieren’ - Marcel en Lydia Zimmer 

 

Je kunt zo stil zijn als een muis 

en zo bang zijn als een wezel 

je kunt trots zijn als een pauw 

en zo koppig als een ezel 

je kunt vrij zijn als een vogel 

en zo zacht als eendendons 

want iets van alle dieren 

vind je ook weer terug in ons 

 

Je kunt zo slim zijn als een vos 

en zo ijv’rig als de mieren 

je kunt trouw zijn als een hond 

zo geduldig als de gieren 

je kunt vechten als een tijger 

en zo glad zijn als een aal 

want iets van alle dieren 

vind je in ons allemaal 
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En dat valt ook te begrijpen 

omdat God die alles schiep 

na de dieren ook de mensen 

op een dag tot leven riep 

daarom is er tussen mens en dier 

een hele nauwe band 

omdat ze zijn geschapen 

geschapen door Zijn hand 

 

Je kunt zo wijs zijn als een uil 

en zo volgzaam als de schapen 

je kunt sterk zijn als een beer 

je kunt als een os gaan slapen 

je kunt dansen als een vlinder 

zingen als een nachtegaal 

want iets van alle dieren 

vind je in ons allemaal 

 

En dat valt ook te begrijpen … 
 

Vertelling 
 
Vierde lied: ‘Ik ben veilig in Jezus’ armen’  - Opwekking 86 
 

Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben  
 
ben ik soms eenzaam en heb ik verdriet 
Is het soms net alsof niemand me ziet 
Net of er niemand meer is die me mist 
Dan mag ik weten dat Jezus er is 
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Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben  
als ik andere soms word gepest 
Zeggen ze nee jij hoort niet bij de rest 
Dan ben ik blij dat ik Jezus ken 
Hij is mijn vriend en ik hoor bij hem 
 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Veilig ben ik bij hem 
Ik ben veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar ik zo veilig ben  
Jij bent veilig in Jezus armen 
Veilig ben jij bij hem 
Jij bent veilig in Jezus armen 
Er is nergens een plek 
Waar jij zo veilig bent... 

 
Preek(je) 
 
Vijfde lied: ‘Mijn toevlucht’ - Psalm 91, Sela 
 

De Heer is je schild en bevrijder, 
De redder die niet van je wijkt. 
Onder zijn vleugels ben je veilig. 
Zijn wieken beschermen. 
Zijn trouw is een veilig schild. 
 
In Gods nabijheid is geen angst meer 
Voor de plaag van de dag. 
Jou zal niets overkomen; 
Open je ogen 
En zie dat het kwaad vergaat. 
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Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste woont 
En overnacht in zijn schaduw, 
Zegt tegen de Heer: 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! Ik vertrouw op U. 
Mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God! IK vertrouw op U. 
 
Als je mag wonen bij de Hoogste 
Ben je veilig voor het kwaad. 
Engelen zullen je dragen. 
Je zult je niet stoten, 
Maar vertrapt de tegenstand. 
 
Ik bevrijd wie mij liefheeft 
En bescherm wie mij kent. 
Roep je mij aan, ik geef antwoord. 
In de nood ben ik bij je 
En bevrijd je van angst. 
Ik zal roem en overvloed geven. 
Ik zal je redding zijn. 
Ik zal je redding zijn. 

 
Gebed en collecte aankondiging 
 
Zesde lied: ‘God van licht’ - Opwekking 807 
 

In mijn twijfels, mijn verdriet 
In mijn falen ontbreekt U niet 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand 
In mijn vragen houdt uw Woord stand 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
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Refrein: 
God van licht, wees mijn gids  
Leid mij door het donker 
Ik vertrouw op U 
God van licht, wees mijn gids 
Leid mij door het donker 
Veilig naar de kust 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 
Waar U woont 

 
Storm en golven vrees ik niet 
In de morgen zing ik mijn lied 
In uw liefde reist U mee 
U bent de rust als het stormt op zee 
U bent de rust als het stormt op zee 
 
 Refrein: 
 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
U schijnt feller, dan de sterren 
Heer, U leidt ons door de storm 
 
 Refrein: 

 
 (we gaan staan) 
 
Wegzending en zegen 
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Zevende lied: ‘Gods zegen voor jou’ 
 

Gods liefde draagt jou. 
Zijn hand beschermt jou 
waar je ook bent of zal gaan. 
Ontvang Gods zegen 
over je leven: 
Vrede voor jou in zijn naam! 
  
Gods zegen voor jou in de naam van Jezus: 
zijn vrede rust op jou. 
De Heilige Geest in de naam van Jezus, 
vervult, beschermt en zegent jou. 
  
Ga met Gods vrede. 
Deel in zijn zegen. 
Leef uit zijn volheid en kracht. 
Durf te geloven. 
Blijf op hem hopen: 
leef je geloof elke dag! 

 
 
 


