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Orde van dienst voor zondag 31 oktober 2021 – 09.30 uur 
Hervormingsdag en Bijbelzondag 

  
Inleidend orgelspel 
  
Welkom en mededelingen 
 
we gaan staan 
  
Lied van intocht: ‘In de veelheid van geluiden’ - Lied 283: 1 t/m 5  
 
Moment van stilte 
Wij verwachten het van Hem 
  
Zingen: ‘Zing van de Vader’ - Lied 304: 1, 2 en 3    
 
we gaan zitten 
  
Woord voor onderweg uit Kolossenzen 3: 12 - 17 
  
Zingen: ‘Maak ons volbrengers van dat woord’ - Lied 838: 2 en 3 
  
Gebed om ontferming en nabijheid 
  
Zingen als kinderlied: ‘Lees je Bijbel, bidt elke dag’ 
  
 Lees je bijbel, bid elke dag, bid elke dag, bid elke dag. 
 Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag, 
 dat je groeien mag, dat je groeien mag. 
 Lees je bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag 
 
Zingen: ‘Wij gaan voor even uit elkaar’ 
  

Wij gaan voor even uit elkaar en delen nu het licht, 
Dat licht vertelt ons iets van God, op Hem zijn wij gericht. 
 
Wij geven Gods verhalen door en wie zich openstelt,  
ervaart misschien een beetje licht door wat er wordt verteld. 
 
Straks zoeken wij elkaar weer op en elk heeft zijn verhaal. 
Het licht verbindt ons met elkaar, het is voor allemaal. 
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de kinderen gaan met licht naar hun nevendienst 
 
Gedicht: ‘Storm’ 
  

Soms woedt een storm die allerwegen 
’t bestaan omringt, haar golven slaan 
bij mij een bres in moed en zegen, 
doet me dan moeizaam verder gaan. 
  
Ik voel mij weerloos, vol van vragen, 
verlang ‘k naar kracht die toekomst toont. 
‘k Zoek milde machten die me dragen: 
naar liefde, die omarmt en in mij woont. 
  
Erkenning, die na de dag vol zorgen, 
mijn onmacht, pijn en strijd verzacht; 
vertrouwen, dat op een nieuwe morgen 
een mens mij troost, nabijheid wacht. 
  
Want Uw trouw blijft mijn reis omheinen 
met hoop die mij een toekomst baart. 
Uw Licht van d’ overkant zal schijnen; 
mijn tocht is in Uw hand bewaard. 
  
Zo wil ik in Uw schepping lopen: 
in ruimte die mij vrede toont. 
Schenk mij Uw Geest die mij doet hopen. 
Die draagt en leidt en in mij woont. 

  
Zingen: Lied 898: 4a en 2b 
 

Gods heilig woord alleen houdt stand 
Gods waarheid zal ons staven. 
Hij leidt ons en met milde hand 
schenkt Hij zijn geestesgaven. 
Zo Gij ‘t nog niet wist 
Jezus Christus is ’t, 
de Heer van ’t heelal 
die overwinnen zal 
God zelf staat ons terzijde. 
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Schriftlezing: Marcus 6: 45 tot en met 56  
 
Zingen: ‘Ga in het schip zegt Gij’ - Lied 917: 1, 3, 5 en 6 
 
Verkondiging: ‘Troost in de storm’ 
 
We luisteren naar kort meditatief orgelspel, uitlopend op het  
zingen van ‘Op U alleen, mijn licht, mijn kracht’ - Lied 939: 1. 2 en 3   
 
(de kinderen komen terug uit de nevendienst tijdens het tussenspel van 
couplet 2 en 3) 
  
Gebeden 
  
Aandacht voor de collecte 
  
Slotlied (staande): ‘Ga met God’ - Lied 416: 1, 2, 3 en 4  
  
De Heer wil met ons meegaan 
    met 3x gezongen ‘Amen’ 
  
Uitleidend orgelspel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


