Orde van dienst voor biddag 11 maart 2020 — 19.30 uur

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Eerste psalm (staande): Psalm 65 vers 1 en 5

Stil gebed, drempelgebed, bemoediging en groet
Samenzang: Psalm 65 vers 6 (hierna gaan we zitten)
Gebed om ontferming

Samenzang: ‘Wees stil voor het aangezicht van God’ (Opw. 464)

Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.

Aanbid Hem met eerbied en ontzag

En kniel nu voor Hem neer;

Die zelf geen zonde kent

En ons genade schenkt.

Wees stil voor het aangezicht van God,
Want heilig is de Heer.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.

Wij staan nu op heilige grond,

Waar Hij verschijnt met vuur;

Een eeuwigdurend licht

Straalt van zijn aangezicht.

Wees stil, want de heerlijkheid van God
Omgeeft ons in dit uur.



Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.

De kracht van de God die vergeeft

En ons genezing brengt;

Niets is onmogelijk

Voor wie gelooft in Hem.

Wees stil, want de kracht van onze God
Daalt neer op dit moment.

Inleiding

Samenzang: Lied 870 vers 1, 5en 8
Bijbellezing: Mattheus 6: 19-23
Samenzang: Led 718 vers 1,2 en 4
Verkondiging

Samenzang: ‘O God van hemel, zee en aard’ (ELB 162: 1, 2,8 en 9)

1. O God van hemel, zee en aard, 2. Als lente blij ons tegenlacht,

Gij zijt ons loflied eeuwig waard, de zomer prijkt met bloemenpracht,
o liefde, nooit geévenaard, d” aren staan in volle dracht,

Gij gaaft het al. Gij gaaft het al.

8. Wat wij ook gaven, U, o Heer, 9. O Gij, die onze Schepper zijt,

't keert duizendvoudig tot ons weer,  wien gans ons hart is toegewijd,

wij geven 't enkel U ter eer, verleen ons Uw barmhartigheid.

Gij gaaft het al. Gij gaaft het al.

Dankgebed en voorbeden
Inzameling der gaven
Uittochtslied (staande): Lied 248 vers 1,2 en 4

Wegzending en zegen
met 3x gezongen ‘amen’
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